
2019 

11 januari 40 mini’s tbv Pakje Kunst CBK Amsterdam

19 + 20 januari Groepsexpo in het Weefhuis in Zaandijk.

31 januari Sneeuwfoto’s Frits van Eck

11 februari Verkoop foto Marketing Zaanstreek

23 februari Inzending Slak en Pluis voor wedstrijd expo RijksMuseum Rembrandt-jaar

maart  50 nieuwe mini’s voor ArtZaanstad

19 april verkoop ‘The end of flower...’ Marieke Heida, mee naar Washington USA

14 mei 1e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)

19 mei Fotografieworkshop #InstaBoatIJmuiden aan boord van de Kaat Mossel.

15 jun 2e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)

29-30 juni Groepsexpositie in gallerie Zaans Groen, Zaandam. Thema ‘blik op oneindig’

7 juli Instawalk MonetArtFestival

22 juli 3e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)

23 juli Artikel over series maken in het blad Phonographer

15 augustus 4e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)

10 september  5e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)

10 oktober 6e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)

17 oktober 2019  ‘Niet in het Rijks’ in gehele oplage Noordhollands Dagblad

25 oktober 2019  Week van de Industriecultuur. Instawalk pakhuis de Vrede.

26+27 oktober 2019  Week van de Industriecultuur. Instawalk Hembrugterrein

1 november 2019 Opbouw en feestelijke opening Niet in het Rijks Expo 1

2+3 november 2019  Expositie T’art. Groepsexpo 57 deelnemers Tengel in Zaans Groen. 
 Thema Zaans Goed op 20 x 20 cm. 
 Foto 2x verkocht: aan Yvonne de Groot en Cilly Koeman/Peter Langenberg

11 november    7e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)

29 november 2019 Opbouw en feestelijke opening Niet in het Rijks Expo 2

3 december 2019 8e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)



11 januari 40 mini’s tbv Pakje Kunst CBK Amsterdam



19 + 20 januari Groepsexpo in het Weefhuis in Zaandijk.



31 januari Sneeuwfoto’s naar Frits van Eck



1x foto ‘Uitzicht vanaf de Zaandijker kerk,’ 
t.b.v. de Old Holland Map van Amsterdam Marketing

11 februari Verkoop foto Marketing Zaanstreek



23 februari Inzending Slak en Pluis voor wedstrijd expo RijksMuseum Rembrandt-jaar



maart     50 nieuwe mini’s voor verkoop ArtZaanstad



19 april   verkoop ‘The end of flower...’ 30 x 37,5 cm . Marieke Heida, mee naar Washington USA



14 mei    1e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)

Meekijken met Marjolein.

Boven op verfmolen de Kat. Het is koud maar zonnig 
op de omloop van de molen. Vanaf hier heb je een 
prachtig uitzicht over de Zaanse Schans. Het is druk, 
veel mensen genieten van de molens en de Zaanse 
huisjes. In mijn fotowereld wonen geen mensen. Ik 
focus op de rust. Zoek naar lijnen en doorkijkjes. 
Wat is de essentie van deze plek? Ik probeer met zo 
weinig mogelijk beeldelementen toch de sfeer en de 
grootsheid te laten zien. Het kruirad van De Kat, 
hiermee zet de molenaar de molen op de wind. Hij 
kan het met de hand doen, maar hij kan ook op de 
groene klosjes gaan staan, zodat hij al lopend de kap 
met de wieken kan draaien. Het kruirad leent zich 
perfect voor een doorkijkje naar houtzaagmolen De 
Gekroonde Poelenburg. Daarachter de nootjesfabriek 
van Duyvis. De bedrijvigheid in de Zaanstreek, toen 
en nu, in een foto. 



19 mei 2019    Fotografieworkshop #InstaBoatIJmuiden aan boord van de Kaat Mossel.



15 juni    2e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)

Maison d’ Essence. Een frivole naam voor een statig 
gebouw. In 1930 gebouwd voor de geurstoffenfabriek 
van Polak & Schwarz. Het ziet er nog steeds heel 
modern uit. Tegenwoordig zijn het woningen en is 
de geur vervlogen. Je vindt het gebouw in Zaandam, 
tussen de Vaart en de Provincialeweg. Als je niet 
in dit buurtje woont is de kans klein dat je zomaar 
oog in oog staat met dit pareltje van bouwkunst. 
Maar mocht je in de gelegenheid zijn (het Medisch 
Centrum De Vaart en de apotheek liggen rechts van 
dit gebouw) neem dan eens de tijd om het goed te 
bekijken. De zware rode toegangsdeuren steken mooi 
af tegen het witte gebouw. Helaas zijn ze gesloten. Net 
als de rest van de gevel. Streng, recht, symmetrisch, 
kleine raampjes. Je blik volgt vanzelf de lijnen naar 
omhoog, naar de vlaggenmast. Parmantig rood. 
Samen met het wit en blauw van de wolken een mooi 
contrast. Het waait, de wolken bewegen snel, maar 
het gebouw staat stijf in het gelid. Ik word er duizelig 
van, tijd om door te lopen.



Marjolein Lensink-Neijzing
Blik op oneindig - Goudvissen
Foto op forex, 75 x 75 cm - € 450,-

29-30 juni   Groepsexpostie Tengel. Blik op Oneindig. Galerie Zaans Groen.



7 juli 2019  InstaWalkMonetArtFestival incl routeboekje



22 juli   3e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)

Hot, hot, hot... wat was het heet vorig jaar zomer. 
De hoogste alarmfase voor droogte, het watertekort 
brak bijna het record uit 1976, wekenlang prachtig 
weer. Fijn voor de zonaanbidders maar fotografisch 
was de inspiratie wel een beetje op zo halverwege 
de zomer: blauwe luchten, strandleven, bootjes, ik 
had het allemaal gehad en het werd een beetje saai... 
ik kreeg al weer zin in de herfst, met zijn mooie 
wolkenpartijen, spiegelingen in regenplassen en alles 
in beweging door de wind. Maar zover was het nog 
niet. En net op het moment dat je het niet verwacht, 
op weg naar huis met een volle tas boodschappen, 
in de hal van een heerlijk koele supermarkt, ligt daar 
een prachtig fotografisch cadeautje op je te wachten, 
dat de hele zomer samenvat. Hot Hot Hot. 

Ik wens iedereen een mooie zomer met veel 
verrassende fotografiemomenten.



23 juli   Artikel over series maken in het blad Phonographer



15 augustus   4e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)

De Zaan, mijn geliefde rivier. Slechts 13 km lang. 
Overal waar ze stroomt is er bedrijvigheid, zijn er 
mensen in de weer, wordt er gewerkt, rijden er auto’s 
en fietsers achteloos aan haar voorbij. De Zaankanter 
is een doenerig type, geen tijd voor lanterfanten. 
Maar dat moeten we eigenlijk vaker doen. Neem eens 
een kleine pauze, geniet van al dat moois zo dichtbij. 
Kijk als een toerist naar je eigen omgeving. Voor mijn 
werk rij ik kriskras door de Zaanstreek en soms kom 
je op zo’n plekje dat vraagt om een fotomomentje. 
Laatst was ik in Wormer en kwam uit bij het einde 
van de Veerdijk. Wat een mooi stukje! Het eerste deel, 
bij de Zaanbrug en Batavia is wel bekend, maar vanaf 
dit punt heb je een prachtig zicht op de Zaanbrug, 
de Zaanbocht, de pakhuizen, de Zaan en de bootjes. 
Ik ben er even voor gaan zitten, als toerist in eigen 
streek. De zon was warm, het rook naar droog gras, 
de Zaan golfde zachtjes tegen de oever en de wind 
droeg de geur van het teren van een boot een stukje 
verderop. Ik hou er van. Nog geen vakantie, maar 
toch voelde het zo. 



10 september   5e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)

Pudding.
Er staat een megatoetje aan de Zaan. Al jaren, en toch 
is de kans groot dat het je nog niet is opgevallen. De 
een ziet alleen de silo’s van de voormalige meelfabriek 
van Meneba in Wormerveer, de ander vindt het op 
grote kokers papier lijken maar voor mij is het een 
mega-vanillepudding!  Dat is het fijne van creatief 
kijken, alles kan altijd ook wat anders zijn. Het is 
maar vanuit welk perspectief je het bekijkt. Daarom 
lig ik soms in het gras om te zien hoe bijvoorbeeld 
een eend de wereld ziet. Ik kan het aanraden! 
Het oefent je blik en je foto’s worden er net even 
spannender van.
Ik hoop nog een tijdje te genieten van mijn toetje aan 
de Zaan.  Er zijn namelijk plannen voor een nieuwe 
woonwijk op die plek. Omdat er in de Zaanstreek 
zoveel lekkere producten worden gemaakt zou ik 
voorstellen om de straten hiernaar te vernoemen. 
Zou het Puddingpleintje een kans maken?



10 oktober   6e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)

Vrede.

Ik hou van de rafelrandjes van de stad. Rommelige 
stukjes industrieterrein, onke hoekjes, en verlaten 
gebouwen. Daar te mogen ronddwalen met je camera 
is echt een feestje. Zeker als er nog sporen zijn van 
de laatste gebruikers. Een bureau met dorre plant, 
wat vergeelde posters aan de muur of een werkplaats 
met vreemde machines onder een dikke laag stof. 
In de Zaanstreek is het Hembrugterrein zo’n fijne 
locatie. Ik kom er graag. Aan het Noordzeekanaal 
staat nog een spannend gebouw, met een mooi sierlijk 
torentje. Het is pakhuis De Vrede. Van oorsprong 
een Stoommeelfabriek. Het is nu onderdeel van 
Container Terminal De Vrede en alleen vanaf 
het water te bewonderen. De hoofdingang is een 
onneembare vesting, maar heel soms lukt het om 
naar binnen te komen, niet stiekem maar helemaal 
legaal. Bijvoorbeeld in de Week van de Industrie 
Cultuur tijdens de herfstvakantie. Dan gaan er langs 
het Noordzeekanaal deuren open die anders gesloten 
blijven. Ik zeg doen! Ook dit gebouw gaat een nieuwe 
toekomst tegemoet, over een paar jaar is het een 
chocoladefabriek, ook leuk, maar niet voor liefhebbers 
van onke hoekjes.



17 oktober 2019 
‘Niet in het Rijks’ in gehele oplage Noordhollands Dagblad



25 oktober 2019 
Week van de Industriecultuur. Instawalk pakhuis de Vrede.

#INSTAWALK
DE VREDE
TIPS & INSPIRATIE 

#WEEK VAN DE INDUSTRIECULTUUR

25•10•2019
14.00-16.00



26+27 oktober 2019 
Week van de Industriecultuur. Instawalk Hembrugterrein



#INSTAWALK
HEMBRUGTERREIN
TIPS & INSPIRATIE 

#WEEK VAN DE INDUSTRIECULTUUR

26/27•10•2019
1 1 .00-13.00
14.00-16.00

26+27 oktober 2019 
Week van de Industriecultuur. Instawalk Hembrugterrein





1 november 2019
Opbouw en feestelijke opening Niet in het Rijks Expo 1



Niet in het Rijks.

Het Rijksmuseum in Amsterdam vierde het Rembrandtjaar (2019) met een grote tentoonstelling ‘Lang leve 
Rembrandt’. Kunstenaars werd gevraagd hun versie van Rembrandt in te sturen. Het was een groot succes, 
ruim 8600 inzendingen, maar er konden maar 600 kunstwerken deelnemen aan de expositie. Onder de 8000 
kunstenaars die geen plek aan de muren van het Rijks kregen waren ook de Zaanse kunstenaars Kinga Wieczorek 
en Marjolein Lensink.

Marjolein was zo teleurgesteld door haar afwijzing dat ze direct het plan opvatte om dan maar een eigen expo 
te organiseren onder de titel ‘Niet in het Rijks’. Maar eerst moest er een plek gevonden worden voordat het plan 
verder kon worden uitgewerkt. Daar had Kinga de oplossing voor. Per 1 november organiseert zij de exposities 
in Café Fabriek in Zaandam en deze ruimte bleek zeer geschikt voor ‘Niet in het Rijks’. Samen werkten zij het 
plan uit voor deze expositie.

Een facebookevenement werd aangemaakt, publiciteit geregeld en een oproep op sociale media deed de rest. 
In korte tijd reageerden 45 kunstenaars die net als Kinga en Marjolein niet konden exposeren in het Rijks. 
Afwijzing door het Rijksmuseum was ook de enige voorwaarde voor deelname aan ‘Niet in het Rijks’. Om alle 
kunstwerken een mooie plek te kunnen geven in Café Fabriek is besloten de kunstwerken te verdelen over twee 
exposities van een maand. De feestelijke start van de eerste expo was op 1 november. Deze is nog tot en met 28 
november te zien. Van 29 november tot 3 januari is het de beurt aan de tweede groep kunstenaars die hun visie 
op Rembrandt laten zien.

Opening Niet in het Rijks 2:  
Vrijdag 29 november 2019, 17.00 uur  
Café Fabriek, Jan Sijbrandsteeg 12 Zaandam 
te zien tot 3 januari tijdens openingstijden Café Fabriek.

expo 1INFORMATIE
EXPOSANTEN

NIET IN HET RIJKS
CAFE FABRIEK

ZAANDAM
EXPO 1  1-29 NOV 2019

EXPO 2  29 NOV 2019 - 3 JAN 2020

boekje op A5 formaat bij de expo



2+3 november 2019 
Expositie T’art. Groepsexpo 57 deelnemers Tengel in Zaans Groen. 
Thema Zaans Goed op 20 x 20 cm. 
Foto 2x verkocht: aan Yvonne de Groot en Cilly Koeman/Peter Langenberg



11 november   7e maandelijkse fotocolumn voor Zaans.nl (Marketing Zaanstreek)

Bij Loosdrecht
Als dit Ierland was, zou ik beter kijken

Dit gedicht van K. Schippers spreekt me enorm aan. We 
reizen de hele wereld over om bijzondere dingen te zien 
maar het mooie in onze eigen streek zien we vaak niet. 
Eenmaal thuis in het Zaanse, vergeten we als een toerist 
te kijken. Je zult een Zaankanter niet snel horen spreken 
over de wonderschone Zaanstreek, terwijl er massa’s 
toeristen deze kant op komen die enorm enthousiast 
zijn. 

Ook kunstenaars weten hun weg te vinden om al het 
fraais hier vast te leggen. Nu, maar ook twee eeuwen 
geleden al. In 1871 verbleef Claude Monet vier maan-
den in Zaandam en schilderde hij 25 schilderijen*. Aan 
zijn vriend Camille Pissarro schreef hij: ‘Zaandam is 
wel bijzonder opmerkelijk en er is genoeg te schilderen 
voor een heel leven. Huizen in alle kleuren, honderden 
molens en verrukkelijke boten.’ 

Kijk eens wat vaker als een toerist of kunstenaar, focus 
op het moois van onze streek, er is zoveel te zien!

*Reproducties van deze schilderijen zijn te zien in het 
Monet Atelier in Zaandam. 



29 november 2019
Opbouw en feestelijke opening Niet in het Rijks Expo 2



3 december 2019
Meekijken met Marjolein / December

Blote billen op de Schans.

De meeste mensen maken een foto van de voorkant van dit beeld dat in 
een kralentuintje voor de tinkoepel op de Zaanse Schans staat. Maar ik 
vond de achterkant veel schattiger, met haar blote billen en dat voetje zo 
in de hoogte. Het lijkt een engeltje maar het is het niet. Het is een Faam 
en stelt de godin Fama voor. 

In de Romeinse mythologie is zij de godin van de roem en het gerucht. 
Fama bezat twee bazuinen: een lange en een korte. De lange was gewijd 
aan het verspreiden van roem en de korte aan het verspreiden van valse 
geruchten. Gelukkig heeft ze op de Schans een lange bazuin. Om al het 
goede van de Zaanstreek met naam en faam te verkondigen. En gelijk 
heeft ze, er komt hier zoveel moois én lekkers vandaan! Denk daaraan als 
je deze feestmaand boodschappen doet of een cadeautje nodig hebt :-)

Ik wens je gezellige kerstdagen en een goed 2020!


